
In 2021 mogen wij ons 50-jarig jubileum vieren. Ter 
gelegenheid daarvan is er op het gedenkpark in Enschede 
een bijzondere wandeling uitgezet: ‘Poeziëwandeling voor de 
achterblijvers’. 

Op diverse plekken langs de wandelroute zijn gedichten, 
geschreven door dichters van het collectief DIE (Dichters in 
Enschede), te lezen en te beluisteren. De poëzie biedt  troost 
en een moment van stilstaan bij het gemis van dierbaren. De 
hele wandeling is ongeveer twee kilometer lang.

Als dat kon  
 
Laatste halte, eindstation. 
Mocht je nog een poosje leven, 
werd je nog wat tijd gegeven, 
wat zou het mooi zijn als dat kon, 
om uit de dood weer op te staan 
en met de trein naar huis te gaan. 
 
Maar eenmaal door de dood gekust 
ben je uit de tijd gekomen, heeft de wind 
je meegenomen, reizen ziel en zaligheid 
samen naar de eeuwigheid. 

Hettie Franken

Scan de QR-code voor de route en de gedichten.
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Route poëziewandeling

De 15 gedichten langs de wandelroute

Strooiveld


