
 
 

 

Als dat kon  

 

Laatste halte, eindstation. 

Mocht je nog een poosje leven, 

werd je nog wat tijd gegeven, 

wat zou het mooi zijn als dat kon, 

om uit de dood weer op te staan 

en met de trein naar huis te gaan. 

 

Maar eenmaal door de dood gekust 

ben je uit de tijd gekomen, heeft de wind 

je meegenomen, reizen ziel en zaligheid 

samen naar de eeuwigheid. 
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