
 
 

 

Liefde 

 

Er was oorverdovende stilte 

toen jouw adem stopte 

er was een ijzige kou 

die niet verdwijnen zou 

 

ik hoor je in het ruisen 

van de bomen 

zie je in het licht 

tussen de wolken 

ik droom je vaak 

 

soms als ik wakker word 

de dag zich langzaam openvouwt 

verdriet mij tegenhoudt 

om op te staan 

is er jouw stem 

die mij vertelt 

dat alles over gaat 

maar dat de liefde blijft. 
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