
 
 

 

Op persoonlijke titel 

 

Ik ben 57-plus pa, 

in al de jaren dat ik ouder ben 

dan jij ooit bent geworden 

63-plus, 

in al de jaren ouder dan mijn broer 

een slordige dood in de coulissen 

96-min ma, 

een inhaalslag die ik nooit ga winnen. 

Bijna honderd jaar mens. 

 

Achteraf omkijkend  

worden jullie steeds kleiner, 

al houd ik de herinnering bij me. 

Kijk hier is de foto nog. 

Wij zessen in een zwart-witte tijdcapsule. 

 

Bram Geerlings 

Dichter in Enschede (die) 

 


