
 
 

 

 

Stroom 
 

Gedragen door dagen van tranen 
glijdt een oever loos voorbij aan mij. 

De kleuren ontdaan van glans, 
elke vorm een waas in al dat mist. 

 
Door jouw ogen kijk ik mij aan 

met woorden van vroeger. 
Ze dringen door 
en door verdriet 

en tijd, 
leggen me hier 
naast je neer, 
aan de kant 

voor 
een kleine 

eeuwigheid. 
 

Patrick de Haan 

Dichter in Enschede 

 


