
 
 

 

knoest 

 

ik beuk op de bast 

scheur de schors 

klauw mijn vingers 

tot bloedens toe 

ik splijt mijn nagels 

hars kleeft mij aan 

hoe raak ik dichter 

bij jouw bestaan 

 

ik kloof het hout 

graaf in de wond 

jij ontwijkt me 

en ik vergrijp me 

ik schreeuw en ik smeek 

bevat het niet 

waar jij begint 

en waar ik ontbreek 
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